FEBAG BÜLTENİ 


cıkarken... 


BEDEL -'i eline alan bir çok arkadaş hemen "Bu gazeteyi de kim çıkarıyor?" ya da "Bakalım bunun ömrü ne kadar olacak?" gibi ya da benzeri soruları kendine sorcaktır. Bedel'in 


sayfalarından aktarılan görüş, haber ve yorumları derinlemesine okumadan ilk aşamada bu sorulara bir cevap bulmak için sayfalara bir göz gezdirecektir. 

Biz bu yazımızla, yerimiz dar da olsa bu ve benzeri sorular karşısında "Bedel"'in görüşlerini aktarmaya çalışacağız. A- 


Devamı s. 3 de. 


Gencler ! 19 Mayıs'da hep birlikte haykıralım: 


Bedel 5 Bine indirilsin iş güvencesi sağlansın ! 


24/25 Mart günleri Frankfurt' da toplanan Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimleri 
Danışma toplantısı bu yıl 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının askerlik çağında gençlerin sorunlarının tartışıldığı toplantı ve şenliklerle kutlanmasını kararlaştırdı. i 

Biz F. Almanya'da yaşayan 
Türkiyeli gençler bu yıl da 19 
Mayıs'ı bir bayram coşkusuyla kutlayamıyoruz. Derinleşen ekonomik krizin sonucu artan işsizlik en çok yabancıları özellikle de genç kuşakları etkiliyor. Hergün yüzlerce işyeri yok ediliyor, Arbeitsamt kapılarındaki gençler yığını giderek büyüyor. Çalışan gençler her an işten atılma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bir meslek öğrenimi yeri bulmak bir çoğumuz için hemen hemen hayal oldu. Geleceğe güvenle bakamıyoruz. 
Artan sorunlar yaşamımızın en verimli çağını karartıyor. 


Gencler birlesti 


Biz gençler bütün bunların arasında bir de 20 bin Mark askerlik bedeli ödemek zorunda bırakılıyoruz. Neye göre saptandı bu 20 Bin Mark? Biz gençlerin yüzde 20'den çoğunun işsiz olduğu, bir çoğumuzun meslek eğitim yeri olmadığı, çalışanların her an işten atılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ve ayda kaç para ücret aldığı düşünüldü mü? 20 Bin Mark kredi olarak alındığında faiziyle ve diğer masraflarıyla birlikte askerlik bedelinin 30 Bin Markı geçtiği ve. böylece gençlerin uzun yıllar ödeyemeyeceği bir borç yükünün altına girdiği gözönünde bulunduruldu mu? Görüyoruz ki, 20 Bin Mark biz gençlerin durumu düşünülmeden keyfi olarak saptanmış. Bugün resmi makamların yaptığı açıklamalara göre 23-29 arasındaki Türkiyeli gençler arasında suç işleme oranının olağanüstü arttığı 


FEBAG kuruldu 


Federal Almanya'da yaşayan askerlik çağındaki gençler "20 Bin Mark çok, iş güvencemiz yok!" belgisiyle harekete geçtiler. F. Almanya'nın hemen hemen her köşesinde bedelin indirilmesi istemiyle yürüttükleri kampanya, Frankfurt Bedelli Askerlik Girişiminin çağrısıyla, 24-25 Mart 1984 tarihlerinde Frankfurt'ta yapılan Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimleri DANIŞMA TOPLAN-TISI'yla bir üst aşamaya yükseldi. 


52 ayrı kent ve kasabadan 
151'i delege 180 genç ve konuğun katılımıyla yapılan toplantı çok canlı ve olumlu bir havada geçti. Binlerce genci temsilen biraraya gelen gençler, iki gün boyunca sorunlarını tartıştılar, bölgelerinde yaptıkları çalışmaları anlattılar, deneyim alışverişinde bulundular. Ayrıca toplantıda ortak istem ve hedefler belirlendi. Bu hedef ve istemler temelinde yapılacak çalışmalar saptandı. , 


Devamı s. 3 de. 


belirtiliyor. Bu yaş grubu tam da askerlik çağındaki gençlerdir. Bu Bedeli ödemek için gençler yasa dışı yollarla para kazanmaya yöneliyorlar. 


Sonuçta gençler ya ağır bir borç yükünün altına girmeye, ya yasadışı yollara ya da tüm haklarından vazgeçip Türkiye' ye kesin dönüşe zorlanıyorlar. 


Bütün bu çıkmazların arasında gençler bir çözüm yolu, soruna doğru yaklaşımı bulmakta gecikmediler. 

F. Almanya'nın dört bir yanında gençler beşer onar bir araya gelerek sorunlarına sahip çıktılar. Bedel'in ödenebilir bir düzeye indirilmesini ve iş güvencesinin sağlanmasını istediler. Daha sonra bölge girişimleri ve sonunda F. Almanya düzeyinde güçlerini birleştirdiler, Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi-FEBAG'ı kurdular. 

Sorunlarına sahip çıkan As- 


kerlik çağında gençlerin ortak eseri olan FEBAG, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı- nın, gençlerin sorunlarının, özellikle de "Bedel" sorununun yankılandığı gençlik günleri olarak kutlanmasını kararlaştırdı. 


Gençlere sesleniyoruz: Bedel'in 5 Bin Marka düşürülmesi ve iş güvencesinin sağlanması için 19 Mayıs'da güçlerimizi birleştirip, sesimizi yükseltelim! Bölgemizdeki bedelli askerlik girişimlerinin çeşitli sportif ve kültürel etkinliklerle kutlayacakları 19 
Mayıs kutlamalarına katılalim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var! Bedelli Askerlik Girişimlerinde güçlerimizi birleştirelim! 19 Mayıs'da hep birlikte haykıralım: 


BEDEL 5 BİNE İNDİRİLSİN İŞ GÜVEMCESİ SAĞLAN-SIN! 


Federal Almanya 
Bedelli Askerlik Girişimleri DANIŞMA TOPLANTISI 


“SANKFURT 24/25MART/ 84 


e 


FEBAG heyeti 


DGB'yi ziyaret etti 


FEBAG Temsilcilerinden oluşan 6 kişilik bir heyet 11 Nisan 1984 Çarşamba günü Düsseldorf'daki DGB -GENEL MERKEZİ'ni ziyaret ederek, DGB üst yöneticileriyle bir görüşme yaptı. 

DGB Genel Merkez yabancı işçiler sorumlusu Karl Heinz Goebels, DGB Genel Merkez Gençlik Sekreteri Wolfgang Ullenberg ve DGB Genel Merkezi Türk işçileri sekreteri Mete Atsu görüşmede hazır bulundu. 

DGB Yabancılar sorumlusu Karl Heinz Goebels, konu hakkında haberdar olduklarını belirtti. 'DGB ta baştan beri yurtdışındaki Türk gençlerinden askerlik için istenilen bedele karşı çıktı. Bu konuda zamanın yetkilileriyle temas- 


lar kurduklarını fakat bir sonuç alınamadığını" söyledi. 

Daha sonra gençlere bugüne kadar ne gibi çalışmalar yaptıklarını ve ilerde neler yapmayı düşündüklerini sordu. 
FEBAG temsilcileri bedelin düşürülmesi için yapılan çalış- 


maları ve gelişmeleri anlattılar. FEBAG'ın kuruluşu ve is- 


temlerini aktardılar. 

DGB olarak gençlerin bu çok haklı istemlerini desteklediklerini, istemlerin iyi düşünülmüş, mantıklı olduğunu belirttiler. 

DGB Gençlik Sekreteri W. Ullenberg de sendika gençliğinin Merkezi ve yerel olarak destekleyeceğini belirtti. 
Daha sonra birlikte yapılabilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişi yapıldı. 


FEDERAL ALMANYA BEDELLİ ASKERLİK GİRİŞİMLERİ DANIŞMA TOPLANTISI'NDA BELİRLENEN İSTEMLERİMİZ 


e Askerlik bedeli 5 Bin Mark'a indirilmeli, iş güvencesi sağlanmalıdır. 

© Askerlik yapmak zorunda olan, 2-3 ve daha çok çocuklu ailelerde askerlik bedeli daha da düşürülmelidir. 

© İşsiz kalan gençlerin askerlik bedelini ödeme süreleri uzatılmalıdır. 

e Bedelli askerlikten işçi aileleri ve serbest meslek sahip- 


leri de yararlanmalıdır. 


© Şimdiye kadar büyük borç altına girerek yüksek bedel ödeyen gençlerin 5000 DM üzerindeki ödediği dövizler bu gençlere geri ödenmelidir. 


19 Mayıs'a kadar 
en az 50 Bin imza 


Frankfurt'da yapılan Bedelli Askerlik Girişimleri Danışma Toplantısı, bedelin 5 Bin Marka indirilmesi ve iş güvencesi- 


“nin sağlanması için bundan 


sonra yapılacak çalışmalar konusuna açıklık getirdi. 

Biz bugüne dek yaptığımız çalışmalarla, oluşturduğumuz güçle bedel sorununu başta Türkiye Hükümeti olmak üzere resmi makamların gündemine almalarını sağladık. Özal' ın gazetelerde yer alan "Bedelin düşürülmesini inceliyoruz" biçimindeki açıklaması bunu açıkça gösteriyor. 
Peki, bedel sorununun gündeme gelmesini sağladık, ama şimdi sorunun bizim yararımıza çözümünü, yani bedelin ödenebilir bir miktara indirilmesini ve iş güvencesinin sağlanmasını nasıl başaracagız? Başta da belirttiğimiz gibi bu sorunun cevabını 24/25 Mart da Frankfurt Danışma Toplantısı'na katılan Federal Almanya'nın 52 kentinden bedelli askerlik girişimlerinin temsilcisi 151 genç verdi. 

Toplantıda söz alan delegelerin çoğu önümüzdeki çalışmalarla ilgili bir ana noktanın altını çizdi: "Çoğalmalıyız, birleşmeliyiz. Yani kısacası hem sayıca artmalıyız, hem de çalışmalarımızın içeriğini çok yönlü zenginleştirmeliyiz. Daha etkin çıkışlar planlamalıyız." Bunların nasıl yapılacağı, yine toplantıya katılan delegelerce dile getirildi. 
İlk adım olarak "Bedel" gazetesinin yayınlanması, 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın tüm Federal Almanya çapında gençlerin sorunlarının ve istemlerinin yankılandığı gençlik günleri olarak kutlanması ve etkin bir imza kampanyasının başlatılması karara bağlandı. Hedef bedel 


BULUNTU 


sorununu en geniş gençlik kesimine ve onların yakınlarına anlatmak ve FEBAG'ın gösterdiği yönde sorunun çözümü için harekete geçirmek. 
Bedel sorunun çözümünü birlikte hareket etmekte görüp de bugün FEBAG'da güçlerini birleştiren gençlerin sayısı kuşkusuz bu sorunla barşı karşıya olan gençlerin sayısı yanında azdır. Biz şimdiki gücümüzle bedelin gündeme gelmesini sağladık. Şimdi bedeli düşürecek gücü yaratmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Bu, soruna hedef olan ama henüz kişisel çözüm yolu arayan onbinlerce genç arkadaşımızı bizim birleştiğimiz çözüm yoluna kazanmak ve onların ana-babalarının ve diğer yakınlarının desteğini kazanmakla olanaklıdır. 
Başlattığımız imza kampanyası ile diğer gençlere ulaşabilir, onların yakınlarıyla iliş- ki kurabilir, desteklerini alabiliriz. 

19 Mayıs'a kadar en 50 Bin 
imza toplanmasını hedefliyoruz. Şimdi bedel sorunuyla karşı karşıya olan tüm gençlerin ve yakınlarının kapısını çalıp, onlara bizim birleştiğimiz ve önerdiğimiz çözüm yolunu anlatacağız. Yapacağımız 19 Mayıs kutlamalarına katılmalarını isteyecegiz. Ana-babalardan gençlere bu istemleri için yaptıkları çalışmalarda destek olamalarını, imza kampanyasına katılmalarını isteyeceğiz. Unutmayalım, önümüze koyduğumuz hedefe sayımız arttığı oranda daha yakınız demektir. 

Gençler! Bedelin 5 Bin Marka indirilmesi ve iş güvencesinin sağlanması için imza kampanyasına katılın. Ana-babalar bir imza verin, gençlere destek olun! 


© Askerlik bedeli için gençlerin yatırdığı dövizlerle, yine gençlere işyerleri açılmalıdır. {i 

© 20 ay askerlik yapmak isteyen gençlerin Federal Almanya'da işyeri güvencesi, oturma hakkı Türkiye Hükümeti ile F. Almanya Hükümeti arasında bir anlaşma ile sağlanmalıdır. 
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ömple buharlı ütü satılı 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DİKKAT askerliğim dolayısıyla luzum görülen para için dükkanımı devren satıyorum. Kirası 620 DM. 
Tel.: 0611/5484121, Akşamları 18:00'den sonra. Dükkan adresi: 
Balkan Feinkost, Basalt Str. 19, 6 
Ffm. 90 Bockenheim 


SATILIK apartman, Gazianteg ası Nizip'te ana caddesi 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Essen'de bedelli askerlik toplantısı 


Askerlik Bedelinin 5 Bin DM' a indirilmesi ve iş güvencesi sağlanması ana istemiyle, gençlerin kendi sorunlarına sahip çıkabilmeleri, sesimizin kamuoyu ve gerekli makamlar tarafından duyulması için biz Essen'de yaşayan, çalışan, işsiz ve öğrenim gören Türkiyeli gençlerin oluşturduğu "Essen Bedelli Askerlik Girişimi" Essen'de Türkiyelilerin yoğun oturduğu Frohnhausen semtinde 24 Mart tarihinde başta Altenessen, Borbeck, Essen-West, Steele olmak üzere kentin birçok semtinden gelen, çoğunluğu gençlerden oluşan 
350 Türkiyelinin katıldığı büyük bir toplantı düzenlendi. 
Girişimden bir arkadaşın; Bedelin 5 Bin Marka indirilmesi ve iş güvencesi sağlanması konusunda yaptığı konuşma, tiyatro, folklor ve birçok müzik grubunun katıldığı kültür programıyla yapılan toplantımızı, yabancılar meclisi, genç- 


lik “kuruluşları, dernekler, DGB Jugend dayanışma mesajlarıyla destekledi. Gençlerin bundan sonra yapacakları toplantı, spor gösterileri, şenlik, 19 Mayıs kutlamalarında "Bedel'in 5 Bin DM'a indiril- 


mesi, İş güvencesinin sağlan- 


ması" istemini daha gür ve daha etkin bir şekilde gündeme getirmeleri kararıyla başarılı bir şekilde sona erdi. 
Gecemizden birkaç gün sonra Essen Başkonsolosu Cengiz Yavuzcan'ın da katıldığı "Mescid-i Aksa" cami açılışında gecemize katılan bir genç arkadaşın Başkonsolosa, gençlerin Bedel'in 5 Bin Marka indirilmesini istediklerini ve bunun için de Essen'de bir toplantı düzenlediklerini bu konuda kendisinin ne düşündüğünü sormasına karşılık, Başkonsolos Cengiz Yavuzcan'ın cevabı ise: ''gençlerin bunu yapmalarının bir şımarıklık" olduğudur!... 


cıkarken... 


Baştarafı 1. sayfada 

ma "Bedel"'i daha yakından tanımak için onunla gerçek bir arkadaş olmak gerekir. Bunun yolu da onu sürekli izlemekten geçer. 

İlkin: Belirtilmesi gereken "'Bedel"'in 25 Mart 1984 günü kurulan; Askerlik Bedelinin 20 Bin Mark'dan 5 Bin Mark'a indirilmesi ve iş güvencesi sağlanması için çalışmalar yürüten Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi-FEBAG'ın aylık bülteni olduğudur. FEBAG şu ya da bu görüş ya da kuruluşun değil, askerlik çağında olup ortak sorunları askerlik bedelinin yüksek olduğunu söyleyen tüm gençlerin birliğinin ifadesidir. 

İkinci olarak söylenmesi gereken "Bedelin yayınlanması kararını FEBAG'ın kurulduğu "Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimleri Danışma Toplantısı'nda aldığıdır. 
FEBAG'ın aylık bir bülten yayınlaması kararı şöyle gerekçelendirilmişti: 

"Bütün girişimler arasında koordinasyonu ve uyumlu çalışmayı sağlayacak, deneyim alışverişini canlı ve sürekli kılacak, çalışmalarımızın ve istemlerimizin daha geniş gençlik çevrelerine ulaşmasını sağlayarak, onları bu çalışmaya kazanmamıza katkıda bulunacak merkezi bir bültenin "Bedel" adıyla çıkarılmasını Danışma Toplantısı karar altına alır." 
İşte bu nitelikleriyle "Bedel" F. Almanya'da bedelli askerlik sorunu olan gençlere seslenecek ve buna paralel olarak FEBAG'da daha geniş gençlik kesimlerinin kendi sorunları doğrultusunda birleşmesini hedefleyecek bir bültendir. Amatör ve kısıtlı olanaklarla ama canla başla yürütülen inatçı bir çalışmayla yayınını başlatan "Bedel" sizlerin içeriğine ve dağıtımına yapacağınız sürekli katkıyla gelişecek ve "'Bedel 5 Bine indirilsin-İş güvencesi sağlansın" isteminin en geniş gençlik kesimlerinde gereken etkiyi yaratmasını başaracaktır. 

Bedel sorunu çözüme kavuşmadan "Bedel'' de susmayacaktır... 


BASININ VE TELEVİZ-YONUN KATILACAĞI "ASKERLİK NEDEN 
20 BİN MARK?" 
KONULU AÇIK OTURUM 


4 Mayıs 1984 günü 
Saat: 19.00 

Friedrich Ebertstr. 37 

Essen Türkiyeli İşçiler Derneği, Griechische Gemeinde, Marokkanischer Freundkreis Portugiesisches 


Zentrum, 
Spanische Schulelteren Gemeinsachaft'tan birer temsilcilerin de katıldığı ve diger yabancı ulusların yurt dışında yaşayan gençlerinin askerlik sorunun nasıl çözümlediği konusunu birlikte tartışmayı içeren toplantıya FEBAG da davet edilmiştir. 
Bizler de bu toplantıda FEBAG'ı temsil edip öneri ve istemlerimizi dile getireceğiz. 


DUYURU 


KARLSRUHE BEDELLİ ASKERLİK GECESİ 

28 Nisan 1984 Cumartesi 
Program: 

Konuşma 

Orkestra 

Skeç 

Halk Oyunları 

Koro 

Sazdan-Sözden 

Dans 


Sângerhalle Knilligen 


GENÇLER! BEDEL'e yazı, şiir, karikatür, fıkra, reportaj ve haberlerinizi bekliyo- 


ruz. Adresimiz: FEBAG Wan- 


heimerstrasse 137, 4100 Duisburg 1. 

Ayrıca üzerinde ana istemimizin ve arka sayfadaki karikatürün yer aldığı rozet ve yapıştırıcı pulları yukarıdaki adresten isteyebilirsiniz. 


FEBAG kuruldu 


Baştarafı 1. sayfada Frankfurt girişiminden bir genç arkadaşın açış konuşmasından sonra, gençler arasından toplantıyı yönetmek üzere 5 kişilik bir Divan Kurulu seçildi. 

Danışma Toplantısına konuk olarak katılan DGB Genel Merkezi Türk işçileri Sekreteri Mete Atsu, DGB Genel Merkezi Gençlik Sekreteri Klaus Westermann, Hessen eyaleti yabancı Hemşeriler 


Komitesi başkanı Detlef Lüderwald ve SDAJ Hessen bölgesinden bir temsilci de birer konuşma yaparak gençlerin bu haklı istemlerini desteklediklerini belirttiler. 

Daha sonra 30'un üzerinde delege söz alarak kendi bölgelerinde yaptıkları ‘çalışmaları, elde ettikleri deneyim ve kazanımları anlattılar. Birinci günün akşamı yine orada bu- 


lunan gençlerin kendi olanak- 


larıyla hazırladıkları bir kültür 


programı yapıldı. Burada bir- ` 


birinden güzel ve ilginç bedelli askerlik üzerine türküler, şiir ve maniler okundu. 

İkinci gün, konuşuldukça daha belirginleşen istemler üzerinde tartışıldı. "Bedel 5 Bine İndirilsin, İş güvencesi sağlansın!" ana istemiyle birlikte altı ek istem de tüm delegelerin oybirliğiyle saptandı. Daha sonra daha güçlü bir ses yaratabilmek amacıyla önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar ve hedefler saptandı 


Merkezi bir imza kampanyasının başlatılması, F. Almanya çapında 19 Mayıs'ın sportif ve kültürel şenliklerle kutlanması ve BEDEL isimli bir merkezi bültenin çıkartılması 


kararlaştırıldı. 
Toplantının son bölümünde çalışmaların merkezileştiril- 


mesi sorunu görüşüldü. Mahallelerde, işyerlerinde, kentler- de biraraya gelen gençlerin çalışmalarına değişik zaman- 


larda başlamasına, değişik düzeylere gelinmesine, ayrı ayrı ifade tarzlarına karşın; öz olarak aynı konuda biraraya geldikleri saptandı. Dil birliğinin sağlanması ve merkezi koordinasyonun oluşturulabilmesi için: Kent ve bölge düzeyine gelmiş girişimlerin birleştirilerek üst düzeyde bir girişim kurulmasında görüş birliğine varıldı. Ve böylece kısa adı FEBAG olan FEDERAL AL-MANYA BEDELLİ ASKER- 
LİK GİRİŞİMİ kuruldu. Ayrı kentlerden 31 kişilik bir Yönetim Kurulu ve 3 kişilik bir 


` Yürütme Kurulu seçildi. Tüm 


delegeler FEBAG'ın kuruluşunu dakikalarca ayakta alkışlayarak onayladılar. 


Toplantı bedelli askerlik türküsünün hep birlikte coşkuyla söylenmesiyle sona erdi. 
Sonuçta Danışma Toplantısı ve FEBAG'ın kuruluşu, girişimlerinin birliğini ve kardeşliğini güçlendirdi. 


FEBAG ve ana istemimiz üzerine 


Bugün bedel sözcüğünü duyan yüzbinlerce ananın-babanın ve gencin aklına hemen 20 Bin Mark geliyor. Yaşadığımız F. 
Almanya'daki sorunlarımızla birlikte düşününce, bedel çekilmez bir yük olup çıkıyor karşımıza, İşsizlik aldı başını gidiyor. Biz gençler, ana ve babalarımız eskiden olduğu gibi "Canı sağolsun 20 ay askerlik yapacağına, çalışıp Öder" diyemiyoruz artık. Çünkü yarın işyerimize gittiğimiz- de çıkışımızı elimize vermeyeceklerini bilemiyoruz. Hergün hatta her saat aynı korkuyu yaşıyoruz. İşte biz gençler böylesine olumsuz koşullarda bir de 20 Bin Marklık bir bedel ödemek zorunluluğu ile karşı karşıya kalıyoruz. Gazetelerde taksidini ödeyemeyen gencin yeniden askere çağrıldığını, bankadan kredi çekip sonra işsiz kaldığı için durumu güç olan gençlerin feryatları giderek çoğalıyor. 

Son yıllarda yeraltı dünyası- nın karanlık işlerine bulaşan gençlerimizin sayısının artması da raslantı değildir. Sayıları oldukça kabarık olan Türkiyeli gençler bugün yaşamları- nın en verimli çağını hapisanelerde geçirmek durumunda kalıyor. 

Bugün yurtdışındaki gençlerimiz biryandan 20 Bin Mark, diğer yandan ödeyemedin mi Türkiye'ye dönmek, dolayısıyla işyerine ve F. Almanya' ya geri dönememek durumu ile karşı karşıya kalıyor. Kırk katır mı, Kırk satır mı? misali gibi gençlerden bunlardan birini seçmeleri isteniyor. 

İşte F. Almanya Askerlik Girişimini bu olumsuzluklara yönelmek istemeyen, olumsuzlukların kaynağını gören ve ona karşı güçlerini birleştiren gençler kurdular. Bunun 


için de FEBAG'ın istemleri, 


gençleri bu olumsuzluktan kurtarmak için yapılması gerekenler olarak belirlenebilir. 


BEDEL 5 BİNE 
İNDİRİLSİN, 
İŞ GÜVENCESİ 
SAĞLANSIN! 


Bugün F. Almanya'da çalışan 


bir gencin zorunlu sosyal gereksinimlerini (o karşıladıktan sonra biriktirebileceği bedel miktarı 5 Bin Mark'ı geçmez. 
Fakat 5 Bin Marklık ödenebilir bir bedelin de ancak çalışan bir genç için geçerli olacağı da ortadadır. F. Almanya'da işsiz olan bir gencin bu miktarı da ödemesi mümkün olamaz. İşte bu nedenle bedel miktarı ile iş güvencesi istemi birbiri ile sıkı sıkıya bağlıdır. 
Çünkü birisi olmadan diğeri de olamaz. 

Bedel miktarının 5 Bine indirilmesi Türkiye Hükümeti ile doğrudan bağlı olan bir sorun. Diğeri, iş güvencesi sağlanması isteminin ise Türkiye Hükümeti ile F. Alman hükümetinin yapacağı bir sosyal anlaşma ile bunun sağlanması 


olanaklıdır. Diğer yandan, iş güvencesi oistemimiz bedel miktarının ödenmesine bağlı olduğu için Türkiye Hüküme- 


tinin bu konuda da olanaklar 


sağlaması mümkündür. Askerlik çağına gelen genç askerlik görevini yapmalıdır. Döndükten sonra taksitlerini doğrudan devlete ödemelidir. İşsiz kaldığı zaman işsizliğini kanıtladığı taktirde bedel taksitleri iş bulana kadar ertelenmelidir. Dolayısıyla gençler bankaların pençesinden kurtulacaktır. Bugün gençler bankalara işsiz kaldığı için taksitleri ödeyememesi sonucu neredeyse yarı bedel miktarı kadar faiz ödemek 'zorunda kalıyor. ; 

Biz gençler bedel sorununun yükünü omuzlarımızda hissettiğimiz için zorluklarımızı dile getirmekte de gerçekçiyiz. 
İstemlerimizde o oranda anlaşılabilir ve gerçekleşmesi mümkün olan istemlerdir. 
"Askerliğe evet, bedele hayır" gibi sorumsuz, ayakları yere basmayan istemler peşinde de koşamayız. Bugün ülkemizde 600 Bin kardeşimiz 20 ay askerlik yapıyor. 


Yılda sayıları 2-3 bini geçmeyen yurt dışından gidip 2 ay askerlik yapanlara ayrıcalıklı bir istemde bulunmamız ola- 


'naksızdır. Böylesi bir istem 


bizlerle ülkemizdeki kardeşlerimiz arasına kama sokmak-, tan başka bir işe yaramayacaktır. Burada FEBAG'ın şu istemi özenle üzerinde durulması gereken bir istem oluyor. Bedel paraları Türkiye'de gençler için yeni işyerlerinin açılmasına yatırılsın diyoruz. 
Bugün birçok hükümet yetkilisi ülkemizdeki asker sayısının çokluğu ve ülke ekonomisine yükü üzerinde görüş belirtiyor. Bizce de doğrudur. 
Askerlik süresi genelde indirilmelidir. Dolayısıyla buna bağlı olarak bedel miktarı da düşecektir. 

Yine FEBAG olarak istemlerimiz arasında, askerliğini tam süre yapmak isteyen gençlerin, geri dönüşleri ve işyerleri- ni kaybetmemelerinin hükümetler arası bir anlaşmayla garanti altına alınmasını istiyoruz. 

Biz FEBAG olarak tüm istemlerimizi tesbit ederken bir parçası olduğumuz Türkiye' deki diğer genç kardeşlerimizden kendimizi ayırmıyoruz. 

Tüm Türkiyeli gençlerin de aynı düşüncede olduğuna inanıyoruz. Bunun içindir ki istemlerimiz etrafında güçlerini birleştiren gençlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun için bugün rahatlıkla şunu diyebiliyoruz: 


FEBAG YENECEK 


BEDEL İNECEK ! 


i NGELI YOu? 
| HEH Me! 
aam 


